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Van de redactie 

Beste leden, ouders, verzorgers, leiding, bestuur, commissie etc., 

Het scoutingjaar is bijna ten einde en wordt over een paar weken afgesloten met de 

zomerkampen van de verschillende speltakken. Aan het einde van zo’n jaar is er 

genoeg om over terug te blikken. Vandaar dat hier voor u weer een nieuwe editie van 

ons clubblad ‘De Lahore’ ligt. Elke speltak heeft u weer voldoende te vertellen.  

Het grootste hoogtepunt van afgelopen maanden is het familieweekend in 

Aerdenhout. Na ruim een jaar voorbereiden door de commissie en leiding hebben wij 

eind mei een geweldig weekend samen met u mogen beleven. Iedereen heeft 

genoten van de spellen, het thema en het mooie weer. Na een gezellige BBQ en 

borrel kwamen de eerste ouders met kleine oogjes uit de tenten. Waar de kinderen 

gewend zijn aan het slapen in een tent, was dit voor sommige ouders een iets 

zwaardere opgave, maar des al niet te min heeft iedereen het hopelijk leuk gehad?! 

Zoals ik net al beschreef gaan de bevers, welpen, verkenners en explorers over enkele 

weken op zomerkamp. In het weekend van 11 juli zijn de bevers als eerste aan de 

beurt. Een weekend lang slapen onze jongste leden in een tent in Aerdenhout. Twee 

nachten zonder papa of mama is natuurlijk één groot feest! Ik wil de bevers heel veel 

plezier wensen met hun zomerkamp en alvast een hele fijne vakantie.  

Een week later zijn de welpen, verkenners en explorers aan de beurt. De welpen gaan 

naar Dronten, de verkenners naar Stroe en de explorers reizen af naar Wiltz in 

Luxemburg. Bij alle speltakken zijn de voorbereidingen in volle gang. Klussen, 

themakleding verzamelen, hike’s uitzetten en activiteiten plannen. Het hoort er 

allemaal bij. Ik wil de welpen, verkenners en explorers een heel fijn zomerkamp 

toewensen. Laten we dit jaar hopen op een kamp zonder zieke kinderen en leiding bij 

de welpen en geen regen (een kleine watersnoodramp) bij de verkenners. Als de 

explorers ook heelhuids thuiskomen, wordt het vast één groot feest! 

Dan rest mij niets anders dan u een hele fijne zomervakantie te wensen. Hopelijk 

komt iedereen dan weer uitgerust terug na de zomer voor weer een leuk, nieuw 

scoutingjaar. Tot in september! 

 

Met vriendelijke groet, 

Yvon van Niel 

Hoofdredacteur ‘De Lahore’  



Het bestuur 

Beste leden, ouders/verzorgers, leidings, 

commissieleden, medebestuurders en alle 

andere actievelingen binnen onze 

scoutingvereniging, 

 

Het is al weer half juni en de voorbereidingen 

voor de zomerkampen zijn in volle gang. 

Waar iedereen heen gaat…… is nog geheim, maar de locaties zijn weer geweldig! 

 

Een maand geleden zaten we met ongeveer 130 leden/ ouders/ broers/ zussen/ 

oppassen/ leidings/ oud-leidings/ etc. in Aerdenhout voor het familieweekend.  

Wat was het een mooi weekend met prachtig weer!! 

 

De woensdagavond voor dit weekend was het hard werken op de Jadoo Gher.  

Er moest een heleboel mee om er een mooi kamp van te maken. 

Om maar wat te noemen: 6 grote tenten, grote partytent, alle banken, alle tafels, 

gasflessen, branders, 4 koelkasten, 3 koffiezetapparaten, zeilen, 4 aanhangers, 6 grote 

pannen, koekenpannen, borden, bestek, hoorn des overvloeds, messen, snijplanken, 

mixer, 3 karren boodschappen, 6 BBQ’s, vele zakken briketten, tangen, schalen, veel 

hout voor het kampvuur, heel veel verkleedkleren, speelgoed, statafels, 

camouflagenetten, lichtslangen, etc, etc. Het gebouw was bijna leeg…… 

En iedereen was druk bezig om alles te verzamelen en in de aanhangers te laden. 

 

Op de vrijdag werd er om 12 uur verzameld en konden de restanten in de auto’s 

worden geladen. 

Op het Naaldenveld in Aerdenhout was het 

wederom hard werken om alles op te zetten. 

Toen het meeste stond, gingen een aantal aan 

de slag om het avondeten voor de aanwezigen 

te maken en de 14 kilo uien voor de soep van 

zaterdag te snijden.  

Aan het einde van de middag en in de loop van 

de avond kwamen er steeds meer mensen en 

konden de laatste zaken door worden genomen om er een geweldig weekend van te 

maken.  

Zaterdagochtend was het de beurt aan de kinderen en ouders/ verzorgers om te 

sjouwen door het zand. Vele soorten tentjes werden opgezet en ingericht.  

Daarna kon iedereen in de “herberg” iets te drinken komen halen, waarna het 

programma echt begon.  

’s Ochtends postenspel, daarna lunch en ’s middags met familiegroepen een 

hindernisbaan. Daarna Britse Buldog, waarbij het er fanatiek aan toe ging.  



Na al deze inspanning was het weer tijd om naar de 

“herberg” te gaan voor een drankje en was het een 

feest om iedereen zo heerlijk ontspannen bij elkaar te 

zien. 

 

Inmiddels waren de BBQ’s aangestoken en kon 

iedereen genieten van het eten en elkaar.  

Na het eten was er een smokkelspel en daarna konden  

de “kleintjes” naar bed, waarbij een aantal leidings de wacht hield op het familieveld 

bij een kampvuurtje. Zo konden de ouders mee naar het laatste onderdeel van de 

dag. 

Na terugkomst van dit laatste spel gingen sommigen lekker slapen, maar bij de 

“herberg” was het ook nog lang gezellig. 

 

Zondagochtend kwam langzamerhand iedereen weer op gang voor het ontbijt en de 

afsluiting. 

Vervolgens was het weer hard aanpoten. Alles werd in rap tempo afgebroken en weer 

in alle aanhangers en auto’s gepropt.  

Teruggekomen op de Jadoo Gher was het gelukkig allemaal snel opgeruimd, omdat 

alles droog was. 

 

Ik wil iedereen! heel erg 

bedanken voor alle inzet, 

ideeën en gezelligheid!!! 

 

En nu begint het dus weer 

opnieuw. Want alles moet weer 

verzameld worden voor de 

zomerkampen. In het weekend 

van 12/13 juli is het 

beverweekend. 

Op zaterdag 19 juli vertrekken 

de bussen van de andere 

kampen. Nadat de bussen zijn 

vertrokken gaan we met zoveel mogelijk mensen het hele gebouw schoonmaken. 

Wilt u (ouders/ verzorgers) ons helpen??? Vele handen kunnen er voor zorgen, dat de 

klus snel gedaan is en het is altijd heel gezellig. Voor de lunch wordt gezorgd!! 

 

Ik wens iedereen een heel fijn en fantastisch zomerkamp en zomervakantie!! 

 

Namens het bestuur,  

Marijke Klijn-Griffioen, voorzitter 
 

 



Bevers 

Wij zijn de afgelopen maanden weer een aantal 

super leuke dingen gaan doen. We zijn een keer 

tijdens een opkomst naar een zorgboerderij 

geweest. Hier konden de kinderen allemaal leuke 

activiteiten doen en natuurlijk ook een aantal 

dieren aaien. Zelf hebben ze ook nog even voor 

dier gespeeld maar dat vonden ze toch niet zo 

leuk. Dit ook omdat ze daar kennis hebben 

gemaakt met schrikdraad en dat voor even wel leuk 

vonden maar te lang werd toch wel vervelend. In het hok 

zitten vonden ze dan allemaal wel weer erg leuk.  

 

Wij zijn met de kinderen ook bootjes gaan maken en 

hebben die te water gelaten Het maken van de bootjes was 

al erg leuk om te zien maar alle varende bootjes tijdens de 

zonsondergang was nog veel mooier zelfs.  

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben natuurlijk op alle zaterdagen ook nog de gewone opkomsten gehad. Hier 

hebben we ook veel leuke dingen gedaan.  

Wij zijn een keertje naar de speeltuin geweest in de nieuwe 

wijk. De kids kunnen daar altijd lekker hun gang gaan en 

vinden af en toe vrij spelen ook wel erg leuk.  

Verder was het een paar weken geleden harstikke lekker 

weer en hebben onze lieve bevers alle verkenners en 

welpen kletsnat gemaakt met bekertjes water en sponzen.  

 

 

 



Halverwege maart hebben wij nog een weekendkamp gehad. Tijdens dit kamp 

kwamen prins pink en prins purple de bevertjes helpen om geld te verdienen, omdat 

we ineens moesten betalen voor de vlietlanden van de boswachter. We hebben 

allemaal roze en paarse spelletjes en opdrachten moeten doen om zo het geld te 

kunnen krijgen van de prinsen. ´s Avonds werd het nog wel even spannend, omdat al 

het zwaar verdiende geld nog werd gestolen door de buurman van de boswachter. 

Gelukkig hebben we het weer terug kunnen pakken en kunnen we nu weer rustig 

spelen op de vlietlanden.   

 

Een aantal weekenden terug zijn we natuurlijk ook met iedereen op familie weekend 

geweest. Dit was voor ons als leiding natuurlijk wel een uniek kamp. Dit omdat wij 

zelf minder contact hadden met de kinderen als op de normale kampen. Wij vonden 

dit kamp wel heel erg leuk en vonden het ook super dat jullie als ouders ook zo 

positief en enthousiast waren tijdens dit weekend.  

 

Groetjes, 

De beverleiding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Welpen 

Hallo allemaal! 

Ook bij de welpen hebben we weer een top jaar achter de rug.  Van softballen, 

zandkasteel wedstrijden (die uiteraard door de leiding werden gewonnen), en 

apekooien, tot Britse buldog, bruggen bouwen en levend stratego, niks is voor de 

welpen te gek. En dit zou allemaal niet mogelijk zijn door onze 29 onwijs leuke, lieve, 

eigenwijze, ietwat drukke welpen! 

Daarnaast zijn onze welpen ook nog eens ongelooflijk dapper! Meerdere malen 

hebben zij zich bewezen, bijvoorbeeld door het verslaan van ontstapte gekken uit 

een gekkenhuis in Delft. Doormiddel van het smokkelen van ingrediënten wisten zij 

een goedje te maken, waarna de gekken super vriendelijk werden, en vrijwillig mee 

terug het tehuis in gingen. Bij één gek werkte dit goedje maar half, waardoor deze 

behoorlijk last kreeg van stemmingswisselingen! We hopen deze dan ook nooit meer 

tegen te komen! 

Maar ook terroristen worden zonder pardon een halt toe geroepen. Het koude weer 

in Voorschoten werd getrotseerd, de terroristen overmeesterd en zo een wereldramp 

voorkomen, wat zouden we toch moeten zonder die heldhaftige welpen?! 

Op kamp naar Austerlitz was voor sommige welpen erg speciaal, omdat het niet zo 

vaak voorkomt dat we in het bos in tenten kamperen! Onder het mom ‘accio boom’ 

hebben de kinderen geleerd met bomen te knuffelen en te praten, en het bos te 

respecteren. Een droevig bos is immers niet zo gezellig. Daarom besloten we 

Dromedaris druïde en zijn broer Dodo druïde  te helpen, en hebben we twee druïde 

vrienden bevrijd (en ook een gekke geest die hele rare geluiden maakte, oeps!). 

 

 

 

 

 

 

 



We zijn er achtergekomen dat onze welpen echte gezelligheidsdieren zijn.  Lekker 

genieten van popcorn maken, liedjes zingen en moppen vertellen bij het kampvuur, 

resulteert vaak in laat opblijven. Dat weerhoudt onze welpjes er (helaas) niet van om 

vervolgens om vijf uur ’s ochtends de leiding wakker te maken om te vragen of ze 

asje asje asjeblieeeeeft mogen stoeien/lezen/snoepen/rennen/kletsen?!?  

We zien er ontzettend naar uit om met deze groep welpen het jaar af te sluiten met 

een geweldig zomerkamp in Dronten. Het vaste leiding team wordt versterkt door 

drie enthousiaste gast leiding, Kathy, Lars en Floris, die het mogelijk maken nog 

vettere dingen te doen op zomerkamp.  We zijn ervan overtuigd dat het een 

onvergetelijk kamp wordt!  

Groetjes, 

Namens het Welpenteam, 

Fleur Segaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

In de laatste Lahore stond een behoorlijk stuk over wat de Verkenners allemaal 

hadden beleefd sinds het zomerkamp van 2013. Inmiddels zijn we bijna een jaar 

verder en gaan we weer bijna op zomerkamp! De leiding is hier dan ook al druk mee 

met regelen, klussen en vooral veel voorpret.. Vergeten de ouders  niet om op de 

jaarlijkse ouderavond te verschijnen? Dan maakt u persoonlijk (voor zover u ons nog 

niet kent) met de verkennerleiding die meegaat op zomerkamp en leggen wij (vooral 

voor nieuw verkenners heel erg handig) uit hoe alles in zijn werk gaat. Wij zien u 

graag op woensdagavond 2 juli om 20.30 uur in het verkennerlokaal. 

 

Naast dat wij al druk zijn met het zomerkamp zijn de Verkenners in maart op 

winterkamp geweest naar o zo mooie en rustige Baarn. Met het weer hebben wij het 

dit jaar erg getroffen! Geen vrieskou, sneeuw of hagel, maar zelfs een klein zonnetje 

en het bleef bovenal droog. Wel kregen we bezoek van bijzondere figuren. Zo 

hadden we Hermelien, Perkamentus en Voldemort. Na het spelen van een potje 

Zwerkbal op de zandvlakte kwam de aap uit de mouw. Natuurlijk wilde zij onze hulp 

en die kregen zij ook! Zoals vele weten is Voldemort een vervelende en terugkerende 

plaag. Aan ons dan ook de taak om ervoor te zorgen dat Voldemort niet meer terug 

kan keren om Harry en zijn vrienden lastig te vallen! Gelukkig liep dit allemaal 

voorspoedig en kregen de Verkenners het voor elkaar om Voldemort te stoppen. Al 

met al een geslaagd winterkamp op naar de volgende.. J 

 

Ook hadden de verkenners dit jaar weer de jaarlijkse RSW. Na weken van 

voorbereiden was het in april zo ver en gingen we op vrijdagmiddag met de 

Verkenners en de leiding op weg naar Aerdenhout. Daar aangekomen was het zaak 

dat de kinderen hun kampement, tent en keuken, snel en goed opbouwden. 

Ondertussen liep er over de verschillende subkampen zo wel bekende jury rond om 

hiervoor punten uit te delen voor netheid, technieken en samenwerking. Dit 

gebeurde het hele weekend en bepaalde, naast de spellen, het definitieve 

puntenaantal en dus eindplek van de groepjes. Het thema was dit jaar waterproof en 

de organisatie van de RSW had twee leuke avondvullende programma’s klaar staan in 

de kampvuurkuil. Op zaterdag was er het jaarlijks terugkerende postenspel en op 

zondagmorgen speelde we een bijzondere versie van het spel Risk J. Zondagmiddag 

was alles weer ten einde en kwam er de altijd spannende prijsuitreiking. Dit jaar viel 

dit voor de andere groepen erg mee, aangezien de Kimball O’Hara niet in de top 5 

eindigde en er dus geen LSW in zit voor de Verkenners. Dit kon de Verkenners echter 

niet zo veel schelen, want zij hadden een topweekend! Enne.. de leiding vind het ook 

een jaartje niet zo erg hoor.. ;-) Desondanks zijn we trots op de prestaties van de 

kinderen en gaan we gewoon volgend jaar weer voor de winst! J 

 

 

 



Dit jaar was ervoor het eerst sinds 15/16 jaar weer een Familieweekend voor de hele 

scoutinggroep. Dit bracht een hoop ouders en kinderen (bijna 100 mensen) bijeen 

eind mei op Aerdenhout. Aangezien ik heb begrepen dat Yvon hier nog een 

uitgebreid stuk over schrijft zal ik niet te veel op het familieweekend in gaan, maar wil 

ik benadrukken dat de Verkennerleiding erg enthousiast is over de van de Verkenners 

deelgenomen gezinnen! Wij hebben er van genoten om te zien dat de kinderen en 

ouders het erg naar hun zin hebben gehad en bij alles zo leuk en enthousiast 

meededen. Helemaal top! En voor de gezinnen die niet mee zijn geweest.. Zet 

volgende keer alles ervoor opzij, gooi de planning om en zorg dat je erbij bent. Jullie 

hebben echt iets gemist! J 

 

Zo.. dat waren al onze kampen. Best een hele boel bedenk ik me nu ik het stukje 

schrijf, maar we mogen natuurlijk ook de “normale” opkomsten niet vergeten! Om te 

beginnen hebben we zeer recent met de Verkennergroep, verdeeld in 4 subgroepen, 

een opkomst georganiseerd voor de Bevers (5 tot 7 jaar). Ook wel bekend als 

“Entertain your Bever”. De week voor de opkomst kregen de subgroepen de tijd om 

dit te bedenken, de zaterdag van de opkomst waren zij welkom vanaf 14.00 uur voor 

de voorbereiding en daarna volgde 2 uur aan programma. Hierbij kun je denken aan 

cakejes versieren, stoelendans, Britse Bulldog, Iemand-is-hem-Niemand-is-hem, een 

speurtocht en apenkooien. De Bevers waren voldaan en vermaakt en de Verkenners 

na 2 uur afgedraaid. Het blijkt toch best veel werk om de Bevers te vermaken! J 

Volgend jaar weer? 

 

Ook hebben we op vrijdagavond opkomst gehad, aangezien de leiding een 

teambuildingsuitje gepland had staan (ook erg belangrijk! ;-)). Deze opkomst stond in 

het teken van ballonnen, namelijk ballonnen trappen, ballonnen kapot schieten met 

de luchtbuks, ballonnen kapot schieten met pijl en boog en bovenal het zo snel 

mogelijk opblazen van alle ballonnen voor de spellen. Ook deze opkomst vloog 

voorbij! 

 

Verder hebben we eigenlijk nog te veel gedaan om op te noemen, maar dat wordt dit 

stuk nog langer. Volgende Lahore horen jullie gewoon weer meer! 

Wij gaan de komende weken nog druk aan de slag met het zomerkamp en dan 

hopen we een spetterende week te hebben in juli. Hopelijk dit jaar zonder een 

“watersnoodramp”! J Wij hebben er in ieder geval zin in en we hopen de Verkenners 

ook. 

 

Tot de volgende Lahore. 

 

Groetjes, 

Namens het hele leidingteam van de verkenners, Dunja Philippo. 

 

 



Explorers 

Afgelopen Explorerjaar was weer een bewogen jaar. Er is veel gedaan en gebeurd. 

Naast de nieuwe Explorers die door zijn gestroomd van de verkenners, hebben zich 

ook twee nieuwe leden aangemeld: Vera en Jos. 

  

Een Explorerjaar kenmerkt zich door de vele variatie in opkomsten en activiteiten. Zo 

hebben we dit jaar vlotten gebouwd en hiermee een estafette race tussen mannen en 

vrouwen gehouden. We zijn weer beland in de wondere wereld van de tv spelletjes 

waarbij ongebruikte kennis en rare weetjes je soms naar de overwinning kunnen 

helpen. En is er een doorlopend spel georganiseerd waarbij de explorers 100 

opdrachten moeten afstrepen van een lijst. 

  

Veel ouders hebben kunnen genieten van een leuk en gezellig familieweekend. Wat 

veel mensen zich wellicht niet hebben gerealiseerd, is dat het postenspel 

georganiseerd was door de Explorers. Hier hebben wij een aantal opkomsten over 

gediscussieerd om dit te vormen naar een leuke middag vol met gevarieerde 

spelletjes. 

  

Elk jaar zetten de Explorers zich op verschillende manieren in om geld in te zamelen 

voor activiteiten op het zomerkamp. Net als voorgaande jaren hebben wij weer een 

week lang collecte gelopen voor Jantje Beton. Daarnaast is er ook collecte gelopen 

voor het Comité Autotocht Ouden van Dagen. Waar onze eigen voorzitter Marijke 

een belangrijke rol in speelt en de Explorers ook hun steentje in bij hebben kunnen 

dragen. 

  

Dit jaar zijn wij voor het eerst benaderd door Epskamp AutoDeal. Met de vraag of wij 

voor een mooie vergoeding flyers wilde rondbezorgen in voorschoten. Een aanbod 

dat wij niet konden laten lopen. 

  

Om er achter te komen waar we heen gaan op zomerkamp hebben de explorers dit 

jaar een kettingreactie aan spellen en puzzels moeten oplossen. Elk spel of elke 

puzzel leidde naar de volgende, om zo steeds een stapje dichter bij de oplossing te 

komen. Na een geslaagde middag zijn ze er dan eindelijk achter gekomen. 

  

Wij zullen dit jaar op zaterdag 19 juli vertrekken naar Wiltz!!! 

  

Een terrein waar wij in het verleden al vaker zijn geweest. Dit belooft een mooi kamp 

te worden met veel spannende activiteiten en leuke spellen bij het kampvuur. We 

hebben er weer ongelooflijk veel zin in.  

 

Namens de Explorers,  

Robbert Oortman Gerlings 

 



Ouderraad 

Beste bevers, welpen, scouts, explorers  en ouders, 

Nog slechts een paar weken en het is weer zo ver, we mogen weer op zomerkamp. 

 Weer een seizoen voorbij, wat hebben we allemaal veel gedaan het afgelopen jaar, 

diverse kampen, Joti, Kerst vieringen, zwemmen met de hele groep, leuke opkomsten 

en pas nog een zeer geslaagd familie weekend.  

We gaan weer op zomerkamp naar diverse bestemmingen, daarna mogelijk ook nog 

op vakantie met ouders, vrienden, kennissen etc, we willen als oudercommissie dan 

ook iedereen hartelijk danken voor alle hulp het afgelopen jaar. 

 

Zoals elk jaar proberen we alle vrijwilligers, leiding, bestuur, commissieleden te 

bedanken voor alle tijd die erin gestoken wordt om de Kimball O’Hara groep 

draaiend te houden. Ik wil dan ook namens de kinderen en ouders alle vrijwilligers 

bedanken voor weer een prachtig jaar vol spel, spektakel en alle opkomsten. 

 

 

ZOMERSCHOONMAAK.  

  

Verder willen we graag nog even de aandacht van alle ouders vragen voor het 

schoonmaken van het clubgebouw op de dag van vertrek van de welpen, verkenners 

en explorers naar de zomerkampen, 19 juli dus, om deze netjes op te leveren voor de 

huurders die ons clubhuis voor die week huren. En natuurlijk willen we graag het 

nieuwe seizoen weer schoon starten. 

 

Dit houdt in dat we na vertrek van de bus, na een kopje koffie, de boel goed onder 

handen willen nemen met het schoonmaken van de keuken, toiletgroepen, lokalen en 

hal. 

 

Neem voor de zekerheid een emmer mee, een paar raamtrekkers is ook handig en 

eventueel spons en/of zeem. Voor de rest zullen wij zorgen. 

Met de mensen die hier wat tijd voor beschikbaar willen stellen zullen we dan om 

12.30 uur een lunch gebruiken. 

  

 

 



We kunnen best wel wat hulp gebruiken. Dus een oproep voor alle ouders, van 

Bevers, Welpen, Verkenners en Explorers, meld je aan en help mee. Dan zijn we snel 

klaar, vele handen maken licht werk. Vrijwilligers graag even een e-mailtje aan Mayko 

of Hans of Joyce, dat je wilt komen helpen en eventueel met de lunch mee doet. 

  

Groeten, 

namens de oudercommissie van Scoutinggroep Kimball O’Hara 

Hans Ouwehand (Hildar)  

  

Mayko Wijngaard           06-20 46 26 98 

mwijngaard@casema.nl 

Joyce Devilee 

joyce.devilee@ziggo.nl 

Hans Ouwehand            06-50 50 06 63 

hildar@live.nl 
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Even voorstellenê 

In elke Lahore verschijnt er een interview met één van de leiding of het bestuur, zodat 

u ons beter leert kennen. Dit maal is het de beurt aan Simon Egberts, Explorerleiding.  

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven? 

Hallo allemaal, ik ben Simon, 24 jaar en woon in Voorschoten. In het dagelijks leven 

ben ik marinier bij het Korps Mariniers.  

Wat is je functie binnen de scouting en wat doe je allemaal? 

Ik ben nu sinds 2 jaar Explorerleiding. Daarvoor heb ik een aantal jaren leiding 

gegeven bij de Verkenners.  

Wat is je leukste kamp ooit binnen je scouting loopbaan en waarom? 

Mijn leukste kamp ooit als jeugdlid was in Makka met de Explorers. Het was zo leuk 

omdat we een leuke groep hadden en ontzettend veel activiteiten deden zoals, 

karten, klimmen, kanoën en nog veel meer! Verder was mijn leukste kamp als leiding 

het Imothep kamp. Ook weer door het leuke team en omdat het thema ontzettend 

leuk was!  

Je bent Explorerleiding. Wat is er zo leuk aan de Explorers? 

De Explorers zijn leuk omdat de kinderen veel zelfstandig doen. Wij zijn dan ook meet 

begeleiding, dan leiding. Verder zijn de kampen in het buitenland en zijn we het hele 

jaar bezig geld in te zamelen voor het zomerkamp. Dit leidt vaak tot leuke acties of 

bijvoorbeeld een borrel met BBQ die we binnenkort gaan organiseren.  

Heb je buiten scouting om nog hobbyõs? 

Ik sport veel, ga met vrienden een stuk varen en in de zomer reis ik veel.  

Wil je nog iets leuks kwijt over jezelf? 

Ik heb een elektrische tandenborstel! J 

 

 

 

 

 

 



 

Familieweekend 2014 

Eindelijk was het dan zover! Na ruim een jaar voorbereiden, heeft eind mei het 

familieweekend plaats gevonden. Een jaar geleden kwam het idee voor dit weekend bij Dunja 

en Yvon opzetten. Na de goedkeuring hiervoor in de groepsraad sloten Tessa en Sascha zich 

aan, waardoor de organisatie compleet was. Een jaar lang vergaderen, brainstormen en 

ideeën uitwerken, sponsors zoeken, inschrijvingen regelen en het programma vorm geven. 

De woensdag voor het familieweekend was het één grote, drukke, gezellige chaos in het 

gebouw. In alle lokalen werden aanhangers ingeladen, de keuken werd leeg getrokken en de 

verkleedzolder werd geplunderd. Heel veel leiding, bestuur en explorers waren aanwezig om 

alle spullen in te pakken. Nogmaals dank voor jullie inzet deze avond allemaal!  

Vrijdagochtend begon het weekend voor ons als leiding echt. De eerste ploeg vertrok 

richting Aerdenhout. Boodschappen werden gedaan, aanhangers vol geladen werden 

meegenomen en het opbouwen kon beginnen. Later op de dag kwamen steeds meer 

ploegjes aan om te helpen met de voorbereidingen. Vrijdagavond stond alles klaar dankzij de 

fantastische hulp van iedereen. Het was nog mooier dan wij als organisatie in ons hoofd 

hadden!  Na een gezellige vrijdagavond met elkaar, kon zaterdagochtend het feest echt 

beginnen.  

Om klokslag 10.00 uur ging de inschrijfbalie open en konden de gezinnen hun tent op gaan 

zetten. Dit was een leuk gezicht. Allerlei verschillende tentjes op het veld, een dolle boel. 

Kinderen rende rond, ouders zwoegde met tentstokken en haringen maar na ruim 2 uur was 

het hele kampement opgebouwd en kon iedereen genieten van een welverdiende kop koffie 

of thee.  

Het thema ging van start, de landheer heette de families welkom op zijn landgoed en 

vertelde de huishoudelijke regels die hij ten gunste van zichzelf had opgesteld. Na de 

opening vertrokken we naar de zandvlakte waar een leuk postenspel klaar stond. Dit 

postenspel is bedacht door de Explorers. Enkele weken zijn zij bezig geweest met de 

voorbereiding hiervan. Bedankt voor al jullie inzet en leuke ideeën! Het was een vrolijk 

gezicht. Touwtrekken in grote groepen, pijl en boog schieten, kinderen en ouders samen 

volleyballen was één groot feest. Het ringsteken verliep niet bij iedereen even soepel, maar 

bij deze post is zeker het hardste gelachen. Bij Annemarie en Karen kon elk gezin een 

groepsfoto laten maken. Deze foto’s kunt u vinden op onze website. Het adres zal ik later 

vermelden. Tussendoor hebben wij mogen genieten van heerlijke uiensoep en broodje 

knakworst van onze kookcommissie. Het was heerlijk. 

Na het postenspel hadden de Explorers ook nog een eindspel bedacht; de estafette. In 4 

groepen is er geknoopt en gerend om als eerste met brancard het parcours af te leggen. Wij 

als leiding hebben smakelijk om jullie mogen lachen! J De middag werd afgesloten met 

trefbal en enkele potjes Britse Bulldog, waar menig ouder vermoeid en zandhappend 

vandaan kwam. Wij hebben genoten van jullie fanatisme!  



’s Avonds hebben wij dankzij Hotel Restaurant van der Valk Voorschoten smakelijk kunnen 

genieten van een heerlijke BBQ, verzorgt door enkele mannelijk leiding van onze groep, de 

BBQ helden! J Na een hapje en een drankje werden wij opgeschrikt door het leger van 

soldaten van de Landheer. Zij zagen er niet zo vriendelijk uit en hadden een mededeling voor 

ons. Leon Luyten, vader van welp Meike (en oud-leiding J) kreeg de kans deze mededeling 

met ons te delen. Dit ging echter niet zo gemakkelijk, aangezien Leon zijn eigen versie van de 

mededeling probeerde te maken J De wachters waren hier uiteraard niet van gediend, dus 

mocht Leon het bericht meerdere malen OPNIEUW!!!! voorlezen. J In het bericht stond dat 

de Landheer de families zat was en een avondklok instelde. Dit was natuurlijk geen pretje, 

aangezien we net gezellig met iedereen buiten zaten.  

Nadat de wachters verdwenen waren kwamen enkele dorpelingen ons tegemoet. Zij hadden 

een bericht van de oude man van het dorp. Hij kon de families helpen de landheer te 

verjagen zodat de avondklok ook verdween. Wij moesten speciale kruiden door het bos 

smokkelen naar de oude man. Echter ging dit niet zonder gevaar! Door de avondklok liepen 

de wachters in het bos en moesten wij ongezien voorbij hen komen. Na een gevaarlijke tocht 

door de bossen is het alle kinderen en ouders gelukt om de kruiden te smokkelen naar de 

oude man. In de kampvuurkuil vond hierna een heus toverspektakel plaats. De oude man 

toverde met de kruiden waterballonnen met magische krachten tevoorschijn. Toen de 

landheer en zijn wachters ons ontdekte gooide alle kinderen de waterballonnen naar hen. Zij 

verdwenen uit angst en dit was het moment voor de kleinste onder ons om de oogjes te 

sluiten.  

Yvon besloot samen met de oudste kinderen en ouders een avondwandeling te gaan maken 

over het kampterrein. Uiteraard moesten we zachtjes doen, want de avondklok was nog 

steeds van kracht. Na een tijdje kwamen we terug bij de kampvuurkuil, waar we de oude man 

vastgebonden zagen zitten. De landheer had hem ontvoerd! Plots zagen wij het teken van de 

bokkenrijders door vuur en verschenen van alle kanten zwarte wezens, beter bekend als de 

bokkenrijders. De bokkenrijders doodde de landheer, wat betekende dat wij vrij waren. De 

oude man werd gered en de opperbokkenrijder vertelde het echte verhaal van de mythe. 

Niet zij, maar de landheer was slecht. De bokkenrijders zouden voor altijd het dorp 

beschermen, dus ook de oudste konden rustig aan hun nachtrust gaan beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 



De borrel voor de aller-oudste onder ons ging van start en het was erg gezellig. Nadat ’s 

middags onze Voorschoten vlag gestolen was door een Duitse groep hebben Gerard en 

Djoere de Ru ’s nachts nog een heldendaad verricht om samen onze vlag terug te halen. 

Helden! Zondagochtend sprongen de meeste kinderen weer vrolijk rond, maar had mening 

leiding of ouder wat meer moeite met zijn bed uitkomen. Het slapen in een tentje en een 

korte nacht, was niet voor iedereen een succes. Na de afsluiting kon iedereen zijn spullen 

opruimen en huiswaarts keren, naar een warm fijn bed.  

Wij willen alle leiding, bestuursleden, Explorers, commissieleden bedanken voor hun inzet dit 

weekend en alle hulp! Daarnaast willen wij alle ouders, verzorgers en kinderen bedanken voor 

de gezelligheid dit weekend. Wij hebben erg genoten, wij hopen jullie ook.  

In het bijzonder willen wij bedanken Albert Heijn en Liddl, Restaurant Hotel van der Valk 

Voorschoten, Griffioen Precious Presents en Scoutinglabelterrein het Naaldenveld.  

Wij willen de Explorers bedanken voor het maken van het postenspel en de estafette, het was 

erg leuk. Dank voor de inzet. En alle leiding bedankt voor het opbouwen, afbreken en 

assisteren tijdens dit weekend. Zonder al jullie hulp was dit niet tot stand gekomen.  

De foto’s van dit weekend zijn te bezichtigen op onze website www.kimballohara.nl onder het 

kopje Algemeen – Foto’s – Evenementen – Familieweekend 2014 

 

Wij hebben genoten en hopelijk tot de volgende keer! 

 

Met vriendelijke groet, 

Ook namens Dunja, Tessa en Sascha, 

Yvon van Niel 
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Contributie 

Betaling Contributie en zomerkamp bijdragen 

De contributie 2014 bedraagt  € 31,-  per kwartaal voor elk kind. Voor 2013 was dit   

€ 30,-  de contributie dient aan het begin van elk kwartaal te worden betaald.   

U ontvangt geen acceptgiro, u dient de contributie zelf op eigen initiatief te betalen. 

Wilt u ervoor zorgen dat de eventuele achterstallige contributie over het eerste en 

tweede kwartaal 2014 en eventueel 2013 voor 28 juni 2014 betaald is? 

 

Ons jaarlijkse zomerkamp wordt elk jaar weer gehouden in de eerste week van de 

basisschoolvakantie. Dit zal zijn van zaterdag 19 juli t/m zaterdag 26 juli 2014.   

Wij hopen dat uw zoon en/of dochter aan dit kamp zal deelnemen. 

Het is het hoogtepunt van het scoutingjaar, een hele week vol spel en plezier. 

De kampprijs is dit jaar vastgesteld op: 

                            Welpen              Scouts            Explorers                      

Per kind:                                                  140,- euro          140,- euro        180,- euro 

  

Dit is inclusief vervoer, overnachtingkosten, maaltijden en overige kosten. 

Wij verzoeken u voor 28 juni 2014 het kampgeld over te maken op ING bank,  

NL40 INGB 00055.20.734 ten name van Kimball ‘O Hara Scoutinggroep te 

Voorschoten, onder vermelding van zomerkamp + de naam van uw kind. 

Het kampgeld en de contributie kan uitsluitend per giro of bank worden betaald. 

Als het kampgeld of de contributie niet door de Kimball O’Hara groep is ontvangen, 

zal uw kind niet kunnen deelnemen aan het zomerkamp. Mocht het voorkomen dat 

uw kind door omstandigheden niet kan deelnemen aan het zomerkamp, dan kunnen 

wij slechts de helft van de zomerkamp prijs terug betalen. Dit in verband met de vaste 

kosten, zoals huur van de accommodatie, busvervoer en dergelijke. 

 

Indien u ( tijdelijk ) niet in staat bent om de ( gehele ) zomerkampbijdrage te betalen 

dan mag dit niet de reden zijn om uw kind niet ( meer ) te laten deelnemen aan de 

scoutingactiviteiten of aan het zomerkamp, u kunt voor overleg contact opnemen 

met de penningmeester. 

 



Voor eventuele vragen over het zomerkamp wordt er per speltak een 

voorlichtingsavond georganiseerd, tijdens deze avond wordt de kampleiding aan u 

voorgesteld en krijgt u ook de gelegenheid om vragen te stellen. 

De datum en tijdstip voor deze voorlichtingavond worden later bekend gemaakt. 

Indien u eerder vragen heeft kunt u op zaterdagmiddag of woensdagvond natuurlijk 

altijd terecht bij de speltak leiding. U heeft per email een formulier ontvangen om uw 

kind aan te melden voor het zomerkamp, het formulier graag zo spoedig mogelijk  

(uiterlijk zaterdag 28 juni ) bij de leiding inleveren.  

 

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, 

Frans van Duijnhoven, Penningmeester 

Email: penningmeester@kimballohara.nl 
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Wist je datê 

× Het zomerkamp over enkele weken alweer voor de deur staat. 

 

× De leiding al weken druk bezig is met de voorbereiding hiervoor. 

 

× De ouderavond voor dit kamp op 2 juli is voor de bevers, welpen en 

verkenners. 

 

× De ouderavond voor dit kamp op 4 juli is voor de explorers. 

 

× De ouderraad nog ouders zoekt voor de zomerschoonmaak.  

 

× De explorers op 5 juli een gezellige borrel en BBQ organiseren als reünie voor 

het familieweekend en hopen zo een zakcentje te verdienen voor hun kamp.  

 

× Wij het erg leuk vinden als wij u daar zien.  

 

× Het familieweekend een groot succes was door alle hulp van iedereen en wij 

alweer nadenken over een volgende editie over een paar jaar.  

 

× Na de zomer er weer heel veel kinderen gaan overvliegen tussen de 

speltakken.  

 

× In oktober de jaarlijkse JOTI weer voor de deur staat. 

 

× Ons gebouw ook verhuurd wordt voor feesten en partijen.  

 

× U dit kunt regelen via onze gebouwbeheerder Albert Duijzers.  

 

× Wij u een hele fijne zomervakantie wensen!  

 

× Iedereen willen bedanken voor een fantastisch jaar en graag tot na de zomer! 

 

 

 


